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Over welke onderwerpen zou u
graag eens iets willen lezen in de
Zjwamer Gezet? Of wilt u zelf een
artikel aanleveren? Houd er reke-
ning mee dat de redactie bepaalt
of het bericht kan worden geplaatst
en/of aangepast moet worden.

De volgende editie staat gepland
voor september 2025. U kunt tot
15 augustus een artikel aanleveren.
Reageren? Mail naar:
zjwamergezet@gmail.com

Voor het vermelden van evene-
menten, verwijzen we ook graag
naar www.zjwameaktueel.nl l

HEUKSKE
ZIJWAAMS

Vriej zin

Eersdaags géen vuurwerk meer
in de nach van aad op nuuj,
binne ech neet rouke
in 't biejzin van anger luuj.
Maksimaal 100 oppe autowaeg,
huur en belasting betale:
zake toch wo mennigein
waal ‘ns sjtevig van kin bale.

Toch...

Waat v'r 6s aantrekke

is geweun om 't aeve.
Veur moge allemaol

6s eige meining gaeve,
en die moog gerés

van die van angere versjille;
veur moge haje van
en sjtumme op waem v'r wille.

V'’r komme neet zo mer inne bak terech,
bepaole zelf waal wo veur lid van wille zin.
V’r gaon haer wo v'’r zin in hébbe,
en vinje 't raar es det in anger lenj neet kin.

Mer...
Helemaol vriej zin
om te keze, te dinke, te doon,
sénger det ‘ne angere dao las van haet
maak 'n mienselaeve pas ech sjoon.

Riky, april 2025

7 vrijheid

In gesprek met Herm Geraedts van de Milieu en Heemkunde Vereniging
Swalmen (MHVS), Wim Evers (Oranje Comité) en Leon Konings (Dorpsraad).
De andere leden van de werkgroep zijn Els Janssen-van Avesaath, Bernadette
Suilen-Smeets en Carolien Janssen-Hermkens.

Bevrijdingsdag 5 mei jongstleden bruiste
Roermond van activiteiten. Op het Arlo
terrein was een groot festival gaan-
de. In Swalmen daarentegen was het
opvallend rustig. Je kon een kanon
afschieten, zo stil was het. De gemeen-
te Roermond had reeds vorig jaar
aangegeven de festiviteiten rondom
Bevrijdingsdag 2025 te concentreren
in Roermond. Dit jaar was er wel geld
beschikbaar gesteld voor een vrijheids-
maaltijd in alle wijken, met de voor-
waarde qua tijdstip; tussen 6 maart (na
carnaval) en voor 4 mei. Deze maal-
tijd, in de vorm van een lunch, heeft
3 mei jongstleden plaatsgevonden in
‘De Mert’ in Swalmen. En met succes:
er waren honderd deelnemers waaron-
der drie dames uit Oekraine en ook bur-
gemeester Hoogtanders bezocht onze
lunch. Er werden mooie verhalen over
onze vrijheid van toen en nu verteld.

Vorig jaar is er een werkgroep gefor-
meerd bestaande uit de Dorpsraad,
MHVS en het Oranje Comité en al
direct werd besloten dat de viering van
80 jaar vrijheid in Swalmen, evenals in
2020, op een ander tijdstip plaats zal
vinden, namelijk in september.

Waarom dan pas?
Begin mei 1945 waren nog vele
Swalmenaren geévacueerd in het
noorden van het land. Grofweg ble-
ven toen circa 500 mensen achter in
Swalmen, terwijl ruim 4.000 mensen in
Friesland en omstreken waren onder-
gebracht. Het merendeel is pas ver
na 1 maart, de daadwerkelijke bevrij-
ding, teruggekeerd naar huis en haard.
De bevrijdingsfeesten waren in 1945
op 31 augustus (verjaardag Koningin
Wilhelmina) en op 1, 2 en 3 september.
< Lees verder op pagina 2 >
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Foto: Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen




< Vervolg van pagina 1: 80 jaar vrijheid>

Vandaar dat we ook nu naar een late-
re datum hebben gekeken en uiteraard
willen we andere evenementen niet in
de wielen rijden. Na overleg met diver-
se partijen is zondag 13 september
2025 vastgesteld voor de viering van
80 JAAR VRIJHEID in Swalmen.

Vol enthousiasme zijn we aan de slag
gegaan. Mede in de veronderstelling, dat
we via het zogenaamde V-fonds een for-
se subsidie konden verwerven. Helaas
is die pot door de vele aanvragen uit
heel Nederland bijna leeg. Alleen aan-
vragen met betrekking tot de capitulatie
van Japan op 15 augustus 1945 komen
nog in aanmerking. We zijn dus op zoek
naar andere bronnen voor financiering.
Aanvragen voor subsidie zijn ingediend
bij de Provincie en diverse fondsen.
Laten we Vvijf jaar terugkijken toen in
Swalmen ook 75 jaar bevrijding werd
gevierd in september. De activiteiten
werden destijds helaas vroegtijdig afge-
broken vanwege de geldende corona-
maatregelen. Decorstukken, informatie-
borden en fotomateriaal van toen zijn
wel nog voorhanden.

Hoe ziet het voorlopige programma
er uit?

De weekends 13-14 september en
27-28 september zal er in de St.
Lambertuskerk (aan de kant van de
Brugstraat) een tentoonstelling wor-
den ingericht over het oorlogsverleden
in Swalmen. Scholen en verenigingen
kunnen desgewenst op aanvraag de
tentoonstelling ook buiten deze week-
ends bezoeken. In de Mariakapel wordt
een kleine filmstudio ingericht waar
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men op een scherm de documentaire
kan bekijken ‘Waem kén 't nag vertélle’.
Deze filmbeelden met veel indringende
verhalen van ooggetuigen is opgeno-
men in 1995 door omroep Maas- en
Grens. De gezusters Suilen, het laza-
ret, Fred Ruyten, mevrouw Lebon en
diverse andere Swalmenaren komen in
beeld en aan het woord.

Zaterdagmiddag 13 september zal de
tentoonstelling geopend worden door
Burgemeester Hoogtanders en wor-
den ingeleid door een tweetal ter zake
deskundige sprekers. Hugo Levels
(Leudal) en Eric Munnicks (Roermond)
vertellen op boeiende wijze over oorlog,
evacuatie en vrijheid. Die zaterdag en
zondag 14 september is de tentoonstel-
ling ‘s middags te bezoeken. Het week-
end daarna is Swalmer kermis en is

/w i
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de tentoonstelling gesloten. Maar een
week later op zaterdag 27 en zondag
28 september is deze weer te bezoe-
ken. Verder staat op zondag 28 sep-
tember een ‘Vrijheidsconcert’ gepland
in de kerk met de muziekverenigingen
uit Swalmen en Boukoul.

In het najaar zit nog een filmvoorstel-
ling in de pijplijn, met een compilatie
van diverse documentaires/filmbeelden
zoals ‘Bommen en granaten op Venlo’
en de NOS-Documentaire ‘De oorlogs-
winter van Roermond’. Deze voorstel-
ling zal waarschijnlijk plaatsvinden in
de Robijn en gratis toegankelijk zijn.
Tegen die tijd zal nog een compleet
programma verschijnen. Voor nu: Save
the date! B

Werkgroep 80 JAAR VRIJHEID

Foto’s: Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen



Geslaagde eerste editie

van de Wandel4daagse

Van 10 tot en met 13 juni vond de allereerste Wandel4daagse Swalmen-Boukoul-
Asselt plaats. De hele gemeenschap van Swalmen sloeg de handen ineen om
deze eerste editie tot een succes te maken. Brede steun was er van lokale
organisaties, verenigingen, scholen én sponsoren. Een prachtig voorbeeld van
saamhorigheid en samenwerking binnen ons dorp.

Vier dagen lang genoten dagelijks
ruim 350 enthousiaste wandelaars van
mooie routes door de diverse delen van
Swalmen. Mascotte Buddy was er elke
dag bij om de wandelaars aan te moe-
digen met knuffels en high-fives. Op de
gezellige pauzepunten werd er genoten
van een stukje fruit. Bij St. Jan Baptist
werden de wandelaars zelfs verrast met
een verfrissend ijsje. De laatste dag
was extra uitdagend vanwege de hit-
te. Maar de watersproeiers onderweg
zorgden voor de nodige verkoeling,

blije gezichten en volop speelplezier.
De Wandel4ddaagse werd afgesloten
met een défilé, muzikaal begeleid door
joekskapel ‘Aan dae Reem’. Tevens
werd een prijs uitgereikt voor de best
verklede groep. Deze prijs ging naar
‘De Wandelflitsers’, een naam die ze
eer aandeden met hun flitsende ver-
schijning. Bedankt aan alle deelne-
mers, vrijwilligers en toeschouwers
die deze eerste editie mogelijk hebben
gemaakt. Op naar het volgend jaar! B

Foto’s: Eva Sanders (madebyeva)



Stichting Swalmen-Nepomuk

De contacten met de Tsjechische gemeente Nepomuk zijn begin jaren negentig ontstaan vanuit het Vredesplatform
Swalmen. Frits Killaars, initiatiefnemer van het eerste uur en medebestuurslid Jos Jentjens kijken terug op dit

ontstaan en vertellen vol enthousiasme over deze stedenband en bijzondere momenten met de Tsjechen.

Johannes Nepomucenus

“Nadat de Berlijnse muur in Oost-
Duitsland was gevallen”, herinnert Frits
zich, “hadden het Vredesplatform en de
werkgroep geschiedenis van de Milieu
en Heemkunde Vereniging Swalmen
een bijeenkomst in café ‘De Geitesjtal’.
Aan de bar ontstond het idee om een
tentoonstelling te organiseren over de
Tsjechische heilige Nepomucenus, die
in Swalmen op de brug staat. Toen zei
ik: ‘er is een plaats Nepomuk, waar
die heilige vandaan komt’. Omdat er
nog geen sociale media waren, zoch-
ten we, via de correspondent van
De Limburger in Praag, contact met
zijn geboorteplaats. Deze journalist
bezocht voor ons Nepomuk en meldde
na zijn bezoek: ‘Schrijf maar een brief
naar de burgemeester, de directeur
van het museum en het schoolhoofd,
dan krijg je ongetwijfeld een reactie’.
Op ons schrijven kregen we een uitno-
diging van de toenmalige burgemees-
ter Michek. Samen met Lei Swachten,
voorzitter van het Vredesplatform, ben
ik toen naar Tsjechié gegaan. Aan de
hand van de gemaakte foto’s hebben

4

Van links naar rechts: Jos Beek, Frits Killaars, Pavel Jiran, Jos Jentjens, Véra Burdova, Mirel Némec, Sarka Bousova en Karel Vostry

we het jaar daarna, in maart 1991, een
tentoonstelling ingericht over de brug-
heilige, zijn geschiedenis, zijn geboor-
teplaats en de historie van het beeld
in Swalmen. Tijdens ons bezoek stel-
de de burgemeester een uitwisseling
voor tussen Swalmen en Nepomuk. Dit
resulteerde in 1992 in een bezoek van
een bus met geinteresseerden én ‘zate
hermenie Nepomik’ aan de Tsjechische
gemeente. In datzelfde jaar brachten
de Tsjechen al een tegenbezoek aan
Swalmen.”

Jaarlijkse uitwisseling

De eerste bezoeken vormden de start
tot een jaarlijkse uitwisseling, het
ene jaar in Nepomuk en het volgen-
de jaar in Swalmen. Inmiddels zijn er
zo'n dertig bezoeken over en weer
geweest. Alleen tijdens de coronajaren
waren er geen bezoeken. “Contacten
waren heel divers, op maatschappe-
lijk vlak, cultuur, sport, noem maar
op”, vertelt Jos. “Uitwisselingen tussen
jeugdwerk, zoals Jong Nederland en
Kindervakantiewerk, scholen, jagers,
brandweer en muziekverenigingen, ook

“Wat begon met
een idee aan de bar,
groeide uit tot een
vriendschap tussen
dorpen - over grenzen,
talen en culturen
heen.”

regionaal, heel erg veelzijdig”. Frits ver-
volgt: “Tijdens de eerste jaren dachten
we dat we in de gezondheidszorg nog
iets konden toevoegen. We hadden in
eerste instantie een beeld dat het in
deze sector armoedig was. Maar daar
zijn we van teruggekomen. We schon-
ken bedden, looprekjes en zelfs een
ambulance. Dit werd allemaal beleefd
in ontvangst genomen. Zelfs een echo-
apparaat voor de verloskunde werd
op de kop getikt en naar Nepomuk
gebracht. Daar bleek echter dat ze zelf
betere apparatuur hadden staan...”.

Jos haalt de uitwisseling van de geeste-
lijke gezondheidszorg aan. “Wij dachten
dat we erg vooruit waren op het gebied



van de zorg en dat het in Tsjechié een
stuk minder was. Juist daar was nog
sprake van ‘echte’ zorg: veel tijd voor
de cliént zelf. En tijdens een van de
bezoeken van Daelzicht maakten we
kennis met de hippotherapie (therapie
met paarden), iets waar men bij ‘Sint
Joep’ net mee bezig was. Zo merkten
we dat - ofschoon Nepomuk maar een
dorp is (circa 3.700 inwoners) - het toch
een regionale functie vervult met goede
voorzieningen.” Het laatste bezoek van
de werkgroep dateert van begin mei
dit jaar. Ook in Nepomuk werd 80 jaar
bevrijding gevierd, onder meer met een
parade van Amerikaanse legervoertui-
gen.

Wat maakt het contact zo bijzonder?
‘De taal”, lacht Jos. “Tsjechisch is
natuurlijk een lastige taal, maar we
kunnen ons heel goed verstaanbaar
maken. Men spreekt er goed Engels
en/of Duits”. Hij vervolgt: “In het begin
van de jaren negentig waren Tsjechié
en Nepomuk voor iedereen een open-
baring. Voor veel mensen was het
Oostblok indertijd nieuw, omdat de
grenzen nog niet zo lang open waren.
Je werd geconfronteerd met cultuurver-
schillen: bijvoorbeeld bij binnenkomst
in een woonhuis altijd de schoenen uit-
doen of het stoken op kolen. Bijzonder
zijn ook de vriendschappen die je
maakt. Je hebt veel persoonlijke con-
tacten en blijvende vriendschappen.”

Wat is de mooiste herinnering?

“Er zijn zoveel mooie herinneringen”,
antwoordt Frits. “Maar als ik moet kie-
zen dan kies ik voor een bezoek aan
Cizkov, een buurdorp van Nepomuk.
Dit dorp heeft zichzelf uitgeroepen tot
een zogenaamde republiek. Het meest
aansprekende vond ik de zelfspot van
deze Tsjechen binnen ‘dit spel’, quasi
serieus. Een eigen president met
bodyguards, een eigen hymne, ga zo

“We dachten iets te
brengen, maar keer
op keer namen we
iets waardevols
mee terug.”

maar door. We werden daar altijd zeer
gastvrij onthaald.” Jos memoreert het
bezoek van de werkgroep Swalmen in
1993. “Toen werd de 600ste sterfdag
van Johannes Nepumucenus met veel
ceremonieel gevierd. Bij de plechtig-
heden was onder meer de toenmalige
Tsjechische premier Vaclav Klaus aan-
wezig die kort met de burgemeester
van Swalmen, Henk Opsteegh, sprak.”

Toekomst

Vanaf het begin van de samenwerking
zijn er zowel in Nepomuk als ook in
Swalmen, werkgroepen opgericht om
de uitwisseling te organiseren. Frits
vertelt: “Onze werkgroep in Swalmen
is inmiddels, om diverse redenen,
gekrompen. Behalve wij tweeén is ook
Jos Beek bestuurslid. Daarom zoeken
we bestuursleden voor nieuw elan.”
Tot op heden zijn al veel onderwerpen,
clubs, verenigingen en organisaties
in de uitwisseling aan bod gekomen.
Waar liggen nu nog de mogelijkheden
in de contacten? “Tijdens het laatste
bezoek aan Swalmen in oktober 2024
kwamen de Tsjechen met diverse idee-
en voor uitwisseling. Daar gaan wij mee
aan de slag: kijken of in onze gemeen-
te een partner is. Wij brengen ze dan
in contact met de Tsjechische tegen-
hanger. Als die er is, is het aan beide
partners om het zelf op te pakken. We
vervullen zogezegd een makelaars-
functie”, besluit Jos. W

Stichting Swalmen-Nepomuk
Frits Killaars,
telefoon 0475-502915

Evenementen
in Swalmen

5 juli: Zjwaams Zjwumme in
familiebad de Bosberg
12 juli: Dorpsfees Boukoul

20 juli: Oldtimer
Frihschoppen bij Modus
(voorheen Emmaus)

4-8 augustus:
Kindervakantiewerk

16 augustus: Tour de
Zjwame, kroegenfietstocht

17 augustus: Oldtimer
Frihschoppen bij Modus
met carbootsale

23 augustus:

Sjwaampop Presents

Live muziek en DJ’s

(De Mert, Effe Nieks en De Meister)

7 september: Wandeling
met Swalmengidsen

13/14 september:
Tentoonstelling 80 jaar
Vrijheid

20-23 september:
Swalmer kermis

21 september: Oldtimer
Frithschoppen bij Modus
(voorheen Emmaus)

27-28 september:
Tweede weekend
Swalmen 80 jaar Vrijheid
met Vrijheidsconcert op
zondag

Geef evenementen die bedoeld
zijn voor alle Swalmenaren tijdig
door aan de redactie.

Kijk voor meer informatie op
www.zjwameaktueel.nl

Deze kalender is niet bedoeld voor
uitsluitend verenigingsnieuws.



Service-abonnement Bibliorura

nu ook i

n Swalmen!

De Laeskamer in het voormalig gemeentehuis van Swalmen aan de Markt 3A is vier
dagen per week een aantal uren geopend. Je kunt hier terecht voor het ruilen van boeken,
waaronder grote letterboeken en kinderboeken. Op initiatief van de werkgroep sociale
samenhang van de dorpsraad Swalmen is een samenwerking met de Roermondse
bibliotheek ‘Bibliorura’ gestart. Door dit initiatief, het zogenaamde service-abonnement,
is het voor iedereen mogelijk om van huis uit gebruik te kunnen maken van de uitgebreide

collectie van de Roermondse bibliotheek.

Service-abonnement

Het service-abonnement is bedoeld voor
inwoners van Swalmen die -bijvoorbeeld
vanwege de afstand- geen gebruik kunnen
maken van de bibliotheek in Roermond. Via
het service-abonnement reserveer je online
boeken, tijdschriften of andere materialen
bij de bibliotheek Roermond. De reservering
wordt vervolgens naar de Laeskamer in het
servicepunt Swalmen gebracht. Daar kan de
klant de boeken ophalen en weer inleveren.
De kosten voor het service-abonnement
bedragen € 25 per jaar en éénmalig € 3 voor
het bibliotheekpasje. Hiervoor ontvang je 25
digitale strips. Met één strip kun je één boek,

Online account

Aanmelden voor dit abonnement kan digitaal of
bij de receptie van de bibliotheek. Digitaal is heel
eenvoudig via de website www.bibliorura.nl
en de pagina ‘Klantenservice’. Onder de link
‘Abonnementen en tarieven’ staat de moge-
lijkheid ‘Service-abonnement’. Na aanmelding
ontvang je het bibliotheekpasje bij de eerste
levering van boeken of je krijgt het per post
toegestuurd. Tijdens het aanmelden wordt
een online account met een gebruikersnaam
en wachtwoord aangemaakt. Als je inlogt in
jouw account op de site van bibliorura kun
je in de catalogus boeken zoeken én reser-
veren. Zodra het boek in de bibliotheek aan-

tijdschrift of DVD lenen.

de Bibh’otheek@

Bibliorura

wezig is, ontvang je een email wanneer het
boek in de Laeskamer bij het servicepunt in
Swalmen opgehaald kan worden. B

Voor verdere gegevens zie
www.bibliorura.nl

Hallo ik wil mij graag voor-
stellen: mijn naam is Terence
Oey. Ik ben de nieuwe wijk-
agent van Swalmen. Samen
met de netwerkpartners zet
ik mij in voor een veilige wijk.
Op de eerste dinsdag van
de maand heb ik een inloop-
spreekuur van 13.00 uur tot
15.00 uur bij het Servicepunt
op de Markt 3 te Swalmen.

Wilt u een melding maken
over strafbare feiten of proble-
matieken rondom veiligheid,
openbare orde en/of overlast?
Of wilt u met mij kennismaken?
Dan bent u van harte welkom op dit spreekuur.

Verder kunt u ook terecht op www.politie.nl. U gaat dan naar
de rubriek ‘mijn buurt’ en vervolgens naar het overzicht van
‘wijkagenten’. Dan kunt ook een bericht sturen.

Melding maken:

Bij spoed 112 p L I T I E
Anders 0900-8844

Tot ziens. W
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Valpreventie:
Neemt u de stap?

Het woord ‘valpreventie’ wordt steeds bekender; elke
gemeente in Nederland biedt gratis cursussen valpreventie
aan, voor (thuiswonende) 65+’ers die bezorgd zijn om te val-
len of niet meer zo makkelijk bewegen. U valt met z'n allen
véél, laten de (zorg)cijfers zien. Hierdoor komt het vaak voor
dat u voor korte of lange tijd niet meer goed voor uzelf kunt
zorgen. Toch is het een uitdaging de cursusgroepen te vullen,
hebben we gemerkt. U heeft het razend druk en ziet vaak niet
de noodzaak voor het volgen van een cursus. Hierdoor is het
voor u niet logisch om ruimte te maken in uw agenda.

Het cliché ‘voorkomen is beter dan genezen’ is echter waar!
Merkt u dat u niet meer zo stevig op uw benen staat, of denkt
u juist nog een ‘Snelle Jelle’ te zijn, waardoor u soms struikelt
of valt? Denk dan toch eens na over een cursus valpreventie.
Meer informatie is te vinden op:
www.roermond.nl/valpreventie.

Na de zomer zullen er nieuwe cursussen van start gaan in
Swalmen (aan de planning wordt nog gewerkt). Wilt u op de
hoogte worden gehouden van de cursusdata? Stuur dan een
mailtje naar valpreventie@roermond.nl en vermeld dat het u
gaat om de locatie Swalmen. l
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Oet Zjwame

Vijf vragen aan een uit Zjwame geémigreerde persoon. Deze persoon
kan al lang geleden of pas recent uit Swalmen zijn vertrokken. Dit keer
hebben we de vragen voorgelegd aan Niels Geraedts, die vanuit Thailand

reageerde.

Wie ben je en wat doe je in het
dagelijks leven?

Ik ben Niels Geraedts en zoals ik vroe-
ger op de kleuterschool al zei “ein
ech Zjwamer menke” en dus sprak
ik ook alleen maar “Zjwaams”. Altijd
in Swalmen gewoond, eerst in mijn
ouderlijk huis op het Ryterveld. Later
heb ik een woning gekocht op de
Prinses Margrietstraat en daarna op
de Grindbank. Mijn leeftijd is 45 jaar
en ik ben de oudste zoon van Hans
en Mariet Geraedts. Ik heb een broer
Jens, die met echtgenote en dochter in
Eindhoven woont. Tijdens mijn kinder-
jaren bezocht ik de Lambertusschool
en aansluitend BC Broekhin. Mijn inte-
resse ging uit naar de handel en daar-
om waren de vervolgopleidingen daar
op gericht. Mijn eerste stageplaats was
bij de Praxis in Roermond en dit bedrijf
ben ik altijd trouw gebleven. Met veel
plezier heb ik daar altijd gewerkt en
legio kansen gekregen. Uiteindelijk heb
ik mijn carriere binnen dit bedrijf afge-
sloten als filiaalmanager in respectieve-
lijk Beek, Venlo en Roermond.

Mijn grote wens was altijd een eigen
bedrijff te hebben. Die kans werd
mij geboden door mijn vriend Stijn
Ooievaar die in 2019 in Thailand een
onderneming was gestart. Stork Print
Professionals is de naam van het
bedrijf waar ik in februari 2024 ben
ingestapt als mede-eigenaar. Mijn func-
tie is manager sales and marketing. Wij
produceren — op een milieuvriendelijke
wijze — een scala aan producten zoals
sportkleding, polo’s, T-shirts, promotie-

“Pas als je in een
grote stad woont,
besef je wat een
‘dorpke als Zjwame’
waard is.”

artikelen, bierkoelers, barmatten enzo-
voorts. De stoffen die wij verwerken zijn
van hoge kwaliteit. Onze specialiteit is
het printen van alle gewenste motieven
en afbeeldingen. Met een temperatuur
van 230 graden wordt de inkt in het stof
geperst, waardoor de prints altijd mooi
blijven en niet verkleuren (sublimatie
printen).

Momenteel hebben we 27 mensen in
dienst. Wij bieden hen een goed sala-
ris, sociale zekerheid en een comforta-
bele werkomgeving. Dit is in Thailand
helaas nog altijd meer uitzondering dan
regel. Onze klanten zitten over de hele
wereld en ook in Nederland hebben we
al diverse vaste afnemers. Kijk maar
eens op www.storkpp.com.

Wanneer ben je uit Swalmen
vertrokken en waarom ?

In februari 2024 ben ik naar Thailand
vertrokken. Ons bedrijf is gevestigd
in Pattaya, maar mijn vriendin woont
in Hua Hin. Dit is een van de mooiste
badplaatsen, waar veel senioren en
gezinnen zich thuis voelen. We heb-
ben plannen om ons hier te vestigen en
een winkel/showroom te openen zodat
ik mij er dan kan vestigen. In Thailand
heb ik mijn geluk gevonden. Met veel
plezier doe ik mijn werk, geniet ik van
het mooie weer, het heerlijke eten en
de lieve en respectvolle Thaise men-
sen. Veel steun krijg ik ook van mijn
vriendin en haar familie. De taal leer ik
al een beetje kennen, maar de meeste
conversatie is in het Engels. Fijn is ook
dat ik al een leuke vriendengroep heb
opgebouwd.

Wat mis je het meest aan Swalmen?
Het meest mis ik mijn naaste familie
en vrienden. Zodoende ben ik dus ook
een enthousiaste whats-apper. Via
de TV volg ik alles wat er gebeurt in
Nederland en als PSV supporter geniet
ik van alle wedstrijden. Mijn stamkroeg
“de Geit” en al mijn vrienden daar mis
ik ook. Ik krijg regelmatig bezoek van

vrienden en kennissen uit Nederland.
Keigezellig om dan met hen hier rond
te struinen en lekker te feesten.

Wanneer ben je voor het laatst in
Swalmen geweest en wat was je
reisdoel?

Februari 2024 vertrok ik naar Thailand
en als alles volgens planning verloopt
ben ik in juni voor drie weken in Zjwame
(geweest). Heerlijk genieten van het
“Zjwamer laeve”. Fijn om weer ieder-
een te zien en lekker uit te gaan met
mijn vrienden. Het werk loopt echter
ook door, dus de laptop komt mee. Ik
ga ook diverse relaties van ons bedrijf
bezoeken. Hopelijk is het dan goed
weer, want temperaturen beneden 25
graden zijn niet meer mijn ding.

Welke boodschap zou je aan

de mensen in Swalmen willen
meegeven?

Ik heb een belangrijke boodschap
aan de “Zjwamer miense”. Zorg dat
de “Zjwamer geis” niet verdwijnt. Mijn
stamkroeg “De Geit” dicht, Sjwaampop
stopt. Pas op leef miense dat er niet
nog meer verdwijnt. Als je zoals ik nu
in een grote stad woont, besef je pas
wat een ‘dorpke als Zjwame’ waard is.
Geniet van al het moois wat Swalmen
te bieden heeft. En als je eens iets heel
anders wil, kom dan naar Thailand, het
land van de glimlach en kom gezellig
met mij een pilske drinken. l

Laot gaon dae wage!
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Noud Maessen, 9 jaar
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02

03
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Met wie woon je samen?

Ik woon samen met mijn ouders, broertje Tren en zusje Femke.
Ook hebben we een hond: Moos. Moos is een Berner Sennenhond.
Verder hebben we vijf kippen en een haan.

Wat is jouw grootste wens?
Ik wil later archeoloog worden met een eigen museum. Met de
metaaldetector heb ik al granaatscherven gevonden.

Wat doe je het liefste?
Ik lees graag geschiedenisboeken. Vooral Griekenland vind ik
interessant, de Romeinen en de 19° eeuw.

Waar heb je een hekel aan?
Regeltjes en pestkoppen.

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
Dan ben ik bezig met studeren voor archeoloog en ik ga viool leren
spelen. In ieder geval blijf ik tot mijn 21¢ thuis wonen.

Wat zou je als kinderburgemeester van Swalmen willen veranderen?
Er moet nog meer groen komen en een park om in te wandelen, waar
ik tot rust kan komen.

Heb je nog iets bijzonders meegemaakt?

De eerste keer dat ik in een stoomtrein zat vond ik geweldig! Het
gestamp van de locomotief en de stoomfluit. Dat was de miljoenenlijn
vanuit Simpelveld. En op het veld naast ons huis heeft een boer met
de tractor een granaat gevonden, die de Explosieven Opruimingsdienst
heeft laten ontploffen.

Servicepunt
Zjwame
Markt 3a, 6071 JD Swalmen

servicepunt@dorpsraadswalmen.nl
T 0475-769151*

*Alleen bereikbaar tijdens openingstijden

Wijkspreekuur

ledere dinsdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.

Servicepunt Zjwame
Markt 3a (voormalige gemeentehuis)

Wie is er wanneer aanwezig?

—> 1¢dinsdag van de maand
Wijkagent: Terence Oey
Wijkboa’s: Ron Slaats,
Frank Janssen

— 2¢ dinsdag van de maand
WMO consulent van de
gemeente Roermond

— Wekelijks
WegWijzer vanuit VIJF:
Fatma Payas
Opbouwwerk vanuit VIJF:
Vivi Delissen

Repair-café
Elke eerste woensdag van de

maand van 9.00 tot 12.00 uur
in de Laeskamer.

Laeskamer

De Laeskamer is vier dagen per
week geopend.

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons terecht voor het
ruilen van boeken en puzzels.

Oproep: Tip de redactie!

Voor de rubriek ‘Dit ben ik’ hebben we momenteel een kleine
wachtlijst. Wil jij ook graag een keer aan de beurt komen,
mail dan naar zjwamergezet@gmail.com.

Colofon

De Zjwamer Gezet is een uitgave
van de Stichting Dorpsraad
Swalmen. De redactie bestaat uit
Chris van Goch, Geert Julicher,
Patrick van Cann en Riky Simons-
Julicher.

De Zjwamer Gezet wordt huis-aan-
huis verspreid in Asselt, Boukoul
en Swalmen, behalve bij adressen
met een nee/nee sticker. U kunt

een (extra) exemplaar meenemen
in de Laeskamer, bij Van Heijster
Kantoor/Boekado of bij Jumbo
Swalmen.

Digitaal lezen kan ook. Kijk hiervoor
op www.dorpsraadswalmen.nl.




